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Lieve jij,

Soms moeten we afscheid nemen van iemand die we heel graag zien.
Dat is moeilijk. Verdrietig. Verwarrend.

En soms weet je even niet wat je met al die gevoelens moet doen.

Dit boekje is gemaakt om je te helpen.

Je mag erin tekenen, schrijven, plakken, dromen en stil zijn.

Alles wat jij voelt, mag er zijn; verdriet, boosheid, liefde, heimwee,
maar ook blijdschap als je aan iets moois denkt.

Eris geen goed of fout.

Je hoeft het niet in één keer te doen.
Je mag de tijd nemen die jij nodig hebt.
Soms helpt het om dit boekje samen in te vullen met iemand die je

vertrouwt.

Weet dat de herinneringen blijven,

en dat de liefde niet verdwijnt. W
Miranda
Coaching de Reflectie










Zo zijn we aan elkaar verbonden,

door familiebanden

Overgrootouders / grootouders /ouders / ik / broers, zussen

Tantes, nonkels / neven, nichten / stief -ouders, -zussen, -broers




of door vriendschap

Jij was mijn

Je woonde op dit adres:




Zo zag jij eruit
Je had mooie
en ook prachtige

Je droeg
geen / soms / vaak / altijd
(een) bril.

Dit viel me op aan jou:

Je kleedde je altijd zo:
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Het liefst dronk je:

Ditvond je lekker

Je at graag:

Ditvond je niet lekker:




Wat jij leuk vond

Jouw favoriete hobby’s:

Jouw leukste TV-programma:
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Jouw lievelingsdier(en):

Jouw lievelingskleur:




Wat ik me het liefst van jou herinner
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Als ik dit zie, denk ik meteen aan jou:




Tot ooit weer ...

Wat ik nog heel graag tegen jou

zou willen zeggen

Liefs







Jouw overlijdensbericht




Jouw gedachtenisprentje

Je bent gestorven omdlat:




Wat ik me herinner van het afscheid

De dagen voor het afscheid:

Tijdens het afscheid:

Na het afscheid:




Zo voelde ik me tijdens deze periode

O Bang
O Boos
O Verdrietig
O Gewoon
[0 Eenzaam O Ziek
O Onzeker
O Moe
O Sti O Afwezig
O

Teken /schrijf zelf iets:




Je laatste rustplaats

Je werd: begraven / gecremeerd /

maar ik kan je nog altijd bezoeken en iets tegen je vertellen:
op het kerkhof / thuis / bjj

Q Dit heb ik getekend voor joul
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Hier kan ik dingen bewaren die

de herinnering aan ljou levend houden
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Dit helpt als ik het moeilijk heb

Rusten / gewoon niks doen

Jouw graf / urne bezoeken

Naar een plek gaan waar wij altijd kwamen
Een brief schrijven / een tekening maken / knutselen
Een knuffel krijgen

Foto’s / filmpjes van jou bekijjken
Een gedenkplekje inrichten

Bidden

Naarje stem luisteren

Met een vriendje /vriendinnetje praten |—

-

Gewoon spelen / TV kijken

Wandelen / fietsen / sporten




Bijj deze mensen kan ik terecht wanneer ik met

vragen zit of me verdrietig voel

Thuis /vrienden:

Op school:

Organisaties:

: V- LUISTERT NAAR
— KINDEREN EN JONGEREN

BEL OF CHAT ﬁ

TELE ONTHAAL BE

CLB:




Deze bundel is samengesteld
om kinderen te ondersteunen in het rouwproces

en om de herinneringen levend te houden.

Met veel zorg en liefde gemaakt door
‘Coaching de Reflectie’

Miranda Bormans Coaching de Reflectie
Coach A Koleneind 57 Stress ~rouw ~ all round
+32467 097698 AN gislg?é Hamont

miranda@coachingdereflectie.be

www.coachingdereflectie.be




